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Een beknopte biografie van Sheikh Umar Ibn 
Mas’ood Al Hadouchi  faka Allahu Asrah 

 

 

Zijn afkomst en geboorte 

Hij is Aboe Al-Fadl en Aboe ‘Aasiem, Umar Ibn Mas’ood Ibn As-Sheikh Umar 

Ibn Hadouch Al Hadouchi. Zijn geboorte was in het jaar 1970 in de stad Al 

Hoceima in de streek Ihdoethan. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen: Um Saleem 

Rumaysa (11), Aboe ‘Imaar ‘Aasim (10), Aboe Yahya Suhayb (8), Oem Mu’aad 

‘Afraa (6). 



 
Studies in de Islamitische leer 

Hij memoriseerde de Quran bij zijn leraar al Ibrahimi en bij andere geleerden. 

Deze voltooide hij op 9-jarige leeftijd.  

Op aanraden van zijn leraren begon hij met het memoriseren van de Mutuun1 van 

‘Al-Ajroomiyyah’, ‘Ibnu ‘Aasir’, ‘Alfiyat Ibnu Maalik’, ‘Al Juhar Al Maknuun’, ‘Umul 

Baraheen’ en andere boeken die betrekking hebben op de grammatica en retoriek 

van de Arabische taal.  

Nadat hij al deze boeken had gememoriseerd, vroeg zijn leraar ‘Abdu Salaam 

hem om te verhuizen naar Tanger zodat hij bij de geleerden van Tanger verder 

kon studeren. 

Zo reisde hij lopend met een aantal vrienden naar Tetouan en van Tetouan naar 

Tanger om het vergaren van kennis voort te zetten. Hier memoriseerde hij 

diverse Mutuun onder verscheidene geleerden. Nadat hij de memorisatie hiervan 

voltooid had, begon hij met het bestuderen van Sharh (uitleg) van deze Mutuun. 

De volgende boeken bestudeerde hij onder de geleerde (‘Alaamah) en 

grammaticus (Nahwi), Sheikh ‘Iyaad Mahraz: 

� ‘Muqadimat Ibn Ajrum’ 6 maal 2 

� ‘Alfiyat Ibnu Malik’ 8 maal 

� ‘Al Murshid Al Mu’een’ 2 maal 

� ‘Ilm Al Muaraath’ 8 maal 

� ‘Ilm Al Mantiq’ 6 maal 

� ‘Al Juhar Al Maknuun’ 7 maal 

� ‘Al ‘Aasimiyat’ 3 maal 

� ‘Awdaah Al Masalik Fi Sharh Alfiyat Ibnu Maalik’ 4 maal 

� ‘Mukhtasar Sheikh Khaleel’ 9 maal 

�  ‘Al Bayquniyah’ 2 maal 

� ‘Mukhtasar Ibn Abi Jumrah’ 

� ‘Al Isti’aarah’ 6 maal  

� ‘Al Ummiyat Al Af’aal li Ibnu Maalik’ 4 maal 

� ‘Al Arba’un An-Nawawiyah’ 

Hij (Al ‘Alaamah ‘Iyaad Mahraz) gaf hem vervolgens een Ijazah3 in deze 

wetenschappen en gaf hem toestemming om deze te onderwijzen aan de 

studenten. 

                                                      
1
 Mutuun is het meervoud van Matn, dit betekend letterlijk “tekst”. Hiermee word de basistekst van 

bijvoorbeeld een Hadeeth of tekst bedoeld, zonder de uitleg. 
2
 Dit staat voor het aantal keer dat hij het boek van begin tot eind met de Sheikh doornam. 



Onder de Sheikh Al ‘Alaamah Mohammed Ben Ghalilou bestudeerde hij: 

� ‘Haashiyat Ibnu Hamdoon’ 6 maal 

� ‘Sharh Ibnu ‘Aqeel’ 2 maal 

� ‘Sharh Al Khudari’ 

� ‘Awdaah Al Masalik’ 2 maal 

� ‘Al Bayquniyah’ 3 maal 

� ‘An-Nakhba’ 3 maal 

� ‘Al Ba’th Al Hateeth’ 

� ‘Al Arba’un An-Nawawiyah’ 2 maal 

� ‘Risalat Ibn Abi Zayd Al Qayrawani’ 2 maal 

� ‘Al Murshid Al Mu’een’ 3 maal 

� ‘Al Juhar Al Maknuun’ 4 maal 

� ‘Al Istghaarah li Ibn Kiyraan’ 4 maal 

� ‘Tafsir Al Ghalilayn’ 

� ‘Tafsir As-Sabooniy’ 

� ‘Al Mantiq’ 2 maal 

Hij bestudeerde ook andere Shari’a wetenschappen onder hem. De Sheikh vroeg 

hem om les te geven in de bovenstaande boeken aan studenten. 

Verder bestudeerde hij onder de ‘Alaamah Ahmed Al Hadri ‘Tafsir Ibnu Kathir’, 

‘Ulum Al Quran’, ‘Miftah Al Usool’ en andere boeken.  Hij gaf hem een Ijazah in de 

wetenschappen van Hadeeth en Tafseer. Ook studeerde hij onder Mohammed Al 

Baqali ‘Saheeh Muslim’ in zijn totaliteit, ‘Tafsir An-Nasfi’, ‘Nukhbatul Fikar’ en vele 

andere boeken. Ook gaf hij hem een ‘Ijazah’ in de negen4 boeken van Hadeeth. Hij 

vergezelde de Sheikh Mohammed Boekhebza langer dan 8 jaar en profiteerde veel 

van zijn kennis. 

Bovenstaande is slechts een zeer beknopte weergave van de geleerden waarbij de 

Sheikh gestudeerd heeft. Het zou ons vele pagina’s kosten om alle geleerden op te 

noemen waarbij hij kennis opdeed. Na het afleggen van diverse examens is hij op 

14-jarige leeftijd begonnen met het geven van de Khutbah5  en het onderwijzen. 

Op deze jonge leeftijd had hij al 7000 Ahadeeth gememoriseerd. Op 15-jarige 

leeftijd werd hem verboden om nog Khutab te geven, waarbij hij meerdere malen 

ondervraagd is door de Marokkaanse geheime dienst. Bij één van deze 

incidenten is hij aan een ondervraging van 3 maanden onderworpen.  

                                                                                                                                                        
3
 Een ijazah is een geschreven document die een docent aan een leerling geeft op het moment dat 

deze denkt dat zijn leerling de te bestuderen tekst volledig beheerst en het op een juiste wijze verder 

kan interpreteren en onderwijzen. 
4
 Wanneer de geleerden spreken over de negen boeken, dan worden daarmee de negen boeken van 

Hadeeth bedoeld. Dit zijn: Saheeh Al Bukhari, Saheeh Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan An-Nasaaie, 

Sunan Abu Dawood, Sunan Ibn Maadjah, Musnad Ahmed, Muwatta Maalik, Sunan Ad-Daarimie. 
5
 De vrijdagpreek. 



Hierna reisde hij naar Mekkah om de Umrah en Hajj te verrichten en om kennis op 

te nemen bij de geleerden van het Arabische Schiereiland. Hier deed hij kennis 

op bij onder andere: 

� Sheikh Ibn Baaz Rahimahu Allah 

� Sheikh Ibn Utheymeen Rahimahu Allah 

� Sheikh Abdullah Bassaam 

� Sheikh Mohammed As-Shinqeeti 

� Sheikh Mokhtaar As-Shinqeeti 

� Sheikh ‘Atiyah Saalim 

� Sheikh Abu Bakr Al-Jazaa’irie 

� Sheikh Saalih Al-Luhaydaan 

� Sheikh Ahmed Umar Faltaat 

Tevens woonde hij lessen bij van Sheikh Rabee’ Al-Madkhali, Sheikh Bishr Al 

Bishr, Sheikh Sa’ood Shuraim, Sheikh Al-Fawzaan en andere geleerden in Mekkah 

en Madinah. Ook studeerde hij onder verschillende geleerden uit Egypte, India, 

Yemen, Somalië en andere landen. Tevens studeerde hij onder Sheikh Sayid Sabiq 

(de auteur van Fiqh As-Sunnah) en Sheikh Mohammed Qoetb.  

 
Het lesgeven en publiceren van boeken 

De Sheikh gaf zelf lessen aan de docenten van de Islamitische Universiteit. Hij gaf 

de docenten o.a. les in ‘Muqadimat Ibn Ajrum’, ‘Alfiyat Ibnu Malik’, ‘Muqadimat 

Fath Al-Baari’ en andere boeken. Hij gaf verder les aan studenten uit Algerije, 

Libië, Egypte, Soedan, Turkije en vele andere landen. Ook heeft hij lessen 

gegeven die speciaal voor zusters zijn georganiseerd. 

Daarnaast heeft de Sheikh vele boeken geschreven en gepubliceerd, waaronder: 

� Al Jahl wal Ijraam fi Hizb al ‘Adl wal Ihsaan (Onwetenheid en criminaliteit in 

de Al ‘Adl wal Ishaan groepering) 

� Waqafaat ma’a Al Qawanin al Ilhaadiya (Een moment stilstaan bij de 

atheïstische wetten) 

� Asaneed Kutub As-Tis’a (De overleveringsketenen van de negen boeken) 

� Kayfa tafham ‘Aqiedatak bi dhooni mu’alim? (Hoe begrijp je je aqiedah zonder 

docent?) 

� Al Qawl Asadeed fi Ma’aalim At-Tawheed (Het krachtige woord in de 

mijlpalen van Tawheed) – en vele andere boeken. 

Tevens heeft de Sheikh een tahqeeq (revisie) geschreven van diverse boeken, 

waarbij hij de gebruikte overleveringen heeft nagekeken. Van de Sheikh zijn 

diverse lezingen en lessen gepubliceerd, waaronder: 



� Sharh Sifaat Salaat An-Nabi (uitleg van de beschrijving van de Salaat van de 

Profeet) bestaande uit 70 tapes. 

� Shar Kitaab Tawheed van Mohammed ibn AbdulWahhab, bestaande uit 80 

tapes. 

� Sharh Al Aqiedah at-Tahawiyah  bestaande uit 60 tapes. 

� Sharh Muqadimat Ibn Ajroom bestaande uit 50 tapes. 

� Sirah an-Nabawiyah, bestaande uit 70 tapes 

� Sharh Shuruut La ilaha illa Allah, bestaande uit 30 tapes. 

� Een serie over Al Aqiedah bestaande uit 30 tapes. 

Ook binnen de gevangenis heeft de Sheikh vele boeken en gedichten geschreven. 

Zijn steun voor de mujahideen 

De Sheikh was één van de 16 geleerden die de Fatwa ondertekenden over het 

verbod van het helpen van Amerika in haar oorlog tegen het “Terrorisme”. In 

deze Fatwa wordt de regelgeving toegelicht met betrekking tot het helpen van de 

ongelovigen tegen de moslims. Degene die de Amerikanen tegen de Moslims 

helpt, wordt hierin ongelovig verklaard. 

Tevens komt de Sheikh op voor de Mujahideen in vele van zijn boeken en lezingen. 

Zo heeft hij bijvoorbeeld een brief geschreven gericht aan Usama Ibn Laden 

waarin hij hem en de Taliban steunt en adviseert. 

Zijn arrestatie 

De Sheikh werd door de veiligheidsdiensten gevraagd om een stichting op te 

starten onder de naam “Ahlu Sunnah wal Jama’ah”. Hierbij beloofden zij hem dat 

zij garant zullen staan voor het drukken van zijn boeken en hierin alle 

benodigdheden daarvoor leveren. Bovendien zullen zij ervoor zorgen dat zijn 

publicaties wereldwijd verspreid worden. De Sheikh vroeg hen: “Wat voor winst 

zit hier in voor jullie?” Het antwoord was: “Wij willen dat jij je kennis in werking 

stelt en weerleggingen schrijft tegen de Al ‘Adl wal Ihsaan groepering, de Jama’at 

al Islaah wa Tajdeed groepering en de Shi’a. De Sheikh weigerde zeggende: “Ik 

schrijf omwille van Allah, en niet omwille van de veiligheidsdiensten.” Hierop 

werd de Sheikh verboden van het geven van lezingen en lessen. Kort hierna werd 

de Sheikh gearresteerd en veroordeeld tot 30 jaar celstraf. 

De Sheikh verliet zijn woning om de mensen te leiden in het Maghreb gebed. 

Hierbij werd hij op gewelddadige wijze gearresteerd. Tevens zijn de drie 

geleerden Abu Hafs, Al Fizazi en Hassan Al Kettani gearresteerd. Hij werd op 

verschillende manieren gemarteld. Dit hield negen dagen aan. Hij werd 

ondersteboven gehangen waarbij hij meerdere malen flauwviel. De politie 

brigadier begon met het beledigen van Allah de Verhevene en zijn 

Boodschapper. De Sheikh zei toen: “Je bent ongelovig geworden, O vijand van 



Allah!” Hierop werd hij geschopt en geslagen. Toen begon de brigadier de 

Mujahideen en Usama ibn Laden uit te schelden, hierop zei de Sheikh: “Zij zijn 

reiner dan jou en jouw vader!” 

Ondanks al deze moeilijkheden bleef de Sheikh geduldig en spoorde hij zijn 

medegevangen aan tot geduld. Ook begon hij met het geven van lessen en 

lezingen binnen de gevangenis. Hij hielp de medegevangenen met het 

memoriseren van de Quran en Hadeeth. Telkens wanneer hij overgebracht werd 

naar een andere gevangenis, begon hij daar met het geven van lessen. Dit terwijl 

hij niet in het bezit was van pen noch papier! 

Hierop werd hij meegenomen naar het bureau van de veiligheidsdiensten. Zij 

bedreigden hem dat zij dit-en-dat zouden doen, indien hij niet ophoudt met het 

geven van lessen en lezingen. De Sheikh antwoordde hen krachtig: “Als leeuwen 

zijn wij deze gevangenis binnengetreden, en leeuwen zullen we blijven.” 

Inmiddels zijn alweer 6 jaar verstreken en houdt de Sheikh zich bezig met het 

schrijven en corrigeren van boeken. Wij vragen Allah de Verhevene om hem 

standvastig te houden, zijn vrijlating te bespoedigen en te verenigen met zijn 

familie en vrienden. Ameen, ameen, ameen. 

 

Vertaald en samengesteld door een zwakke dienaar van Allah, moge Allah hem, zijn 

naasten en geliefden vergeven. 

 


